
Het kantelmoment 29 maart 2020 

door Henk Boer 

Ik weet niet meer waardoor het kwam, maar precies 2 weken geleden, het was toen 15 maart, vertrok 

de A- en B-groep eensgezind naar Ouddorp. Naar ons vaste adres: de Bonte Koe. We waren maar 

liefst met een man of 16! (en een ook 1 vrouw, zag ik later op een foto!!) 

 

Er stond een stevige Zuidwesten wind, maar o.a. doordat de rustige en zeer stabiele wegkapitein Piet 

Twigt vaak in de kopgroep te vinden was, bleven we probleemloos bij elkaar! Zelfs op de 

Haringvlietdam, wat toch altijd wel een meedogenloze scherprechter is, in dit soort zaken. 

 

Bij Ouddorp splitsten wij ons: de echt sterke mannen gingen nog even door naar de Vuurtoren, en een 

man of 10 direct naar het cafe. Daar zat al een tafeltje heel erg snelle mannen: de Albers-groep. Zoals 

gewoonlijk ’s winters, met iets hartversterkends bij de ko4ie. 



 

Het werd ontzettend gezellig en Dedde en ik kregen een heel serieus gesprek over slavernij en het 

leven van de arbeiders in de veenkoloniën rond 1930. We waren het hartontroerend eens tot andere 

clubleden zich met ons gesprek op niveau gingen bemoeien! En over allerlei totaal onbelangrijke 

dingen gingen zwetsen. Kortom het was als vanouds en heel erg gezellig! 

 

Door al dat gepraat en gedoe, gingen we in een soort roes terug naar huis. En ik weet niet zeker meer 

of we met een, twee of drie verschillende groepen thuis gekomen zijn!? 

Aan het einde van diezelfde middag kwam er een mededeling van de regering dat de cafe’s en 

restaurants per direct gesloten moesten worden vanwege de dreiging van het corona-virus. 



De dinsdag erop gingen we nog met 10 man van de B-groep (de A-groep was vlgs. mij nog groter), 

alweer met een harde wind, naar de Maasvlakte naar restaurant Les Routiers. Hierin is nl. een groot 

toiletgebouw wat altijd open is, met daarin ook een drankautomaat. Helaas hing er op de automaat 

een mededeling van defect. Maar we hadden heel veel geluk! Want er kwam een ontzettend aardige, 

jonge kantoordame langs en vroeg aan ons of we eventueel ko4ie lusten!!!??? We waren zo verbaasd 

dat we enige tijd nodig hadden om hier ja op te zeggen! Deze staande pauze werd dus nog redelijk 

gezellig! We hielden een zekere afstand aan, etc, zie foto! 

 

Zondag 22 maart, precies 1 week geleden. 

We waren totaal met slechts 10 man, A en B-groep bijelkaar. Er stond een harde oostenwind. Ik dacht 

aan een benzinestation bij Alblasserdam, waar misschien een drankautomaat zou zijn. De keuze viel 

op een Mc Donalds in Dordrecht voor een afhaalbalie. We spraken duidelijk af afstand op de fiets te 

bewaren en met neussnuiten naar achteren te gaan. Maarja wat betekent een rijafstand van 5 of 10 

meter met zo’n harde tegenwind?? We kwamen bij de Mc Donalds en tot onze grote teleurstelling 

mochten we ons geeneens melden bij de balie! De afhaalbalie was alleen voor auto,s!! Dus op een 

stoepje maar ons broodje gegeten, het was wel zonnig, maar ook ontzettend winderig. 



 

Dus behoorlijk katterig en gedesillusioneerd begonnen we aan de terugweg. Ik wist me nog een 

beetje op te peppen, dankzij het hoge moreel van Dick Weda, die er ook bij was en de hele rit 

moeiteloos met ons meereed!! Thuis kwam de genadeklap: mijn vrouw was een paar dagen buiten de 

deur mantelzorger geweest en ze zei dat fietsen in clubverband niet meer verantwoord was. Ook onze 

kinderen hadden haar dit al heel duidelijk gemaakt. Ook al omdat deze rit niet echt gezellig verlopen 

was, en zonder ko4iepauze het een erg karige boel was, heb ik me direct neergelegd bij deze 

familiebeslissing. 

Misschien zou ik nog met 1 of 2 vaste personen kunnen rijden, maar meer absoluut niet. De volgende 

dag hoorde ik van Ton Hamoen exact dezelfde berichten. En ook dat de A-groep gestopt was. 

Dit betekende dus het voorlopige einde van onze sportieve en gezellige fietsclub tcvp!!! 

Afgelopen dinsdag, 24 maart, heb ik solo nog een mooie tocht rondom het Haringvliet gemaakt met 

een kleine thermosfles en een bezoekje aan vrienden in Oude Tonge (zittend in het gras met een kop 

thee!!). En bij Stellendam deed ik nog een idee op: het cafetaria bij de sluis onderaan de dijk was 

open en daar kun je ko4ie afhalen!! Ook bij onze zoon in Nieuw-Terbregge heb ik al een theepauze 

genoten op de stoep voor zijn huis!! Erg geschikt voor een rondje langs de Rotte!! Op deze manier is er 

dus nog een fietsleven!! 



 

Maar het leven is wel heel erg veranderd in slechts 1 week tijd!! 

Ik hoop al mijn clubgenoten over enige tijd (enkele maanden, in of aan het einde van de zomer??) 

weer bij onze oude, vertrouwde molen te zien!!! 

door Henk Boer 

 


